
Liturgie zondag 18 januari 2026 in de Hoofdhof, aanvang 09.30 uur 
  

Thema: Noodpakket? Ja, uit de hemel! 
 

Voorganger: ds. Hans van Ark uit Vorchten 
Ouderling van dienst: Desiree Lips 

Diaken: Anne Schippers 
Lector: Ab Kasper 

 
Organist: Gert de Jong  

~      ~      ~ 
 
Welkom en moment van stilte 
 
Samenzang: Lied 42: 1, 5 en 7 

 
5  
Laat zijn trouw de dag verblijden 
en zijn lied de duisternis. 
Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
die de God mijns levens is: 
Vaste grond van mijn bestaan, 
waarom ziet Gij mij niet aan? 
Moet ik onder ’s vijands slagen 
thans dit somber rouwkleed dragen?  
 
7  
Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven.   
 

 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
Zingen:  ‘Om licht te zien, zijn wij gekomen’ (melodie Psalm 118) 
 
 
 



1 Allen:  Om licht te zien, zijn wij gekomen. 
Een krans van mensen wereld wijd, 
die waakzaam van de vrede dromen 
en werken aan gerechtigheid 
Ontsteek het vuur, opdat wij horen 
het lied dat zingt in alleman. 
Tot nieuwe mensen zijn geboren 
vrienden met vrede hand in hand 

 

Vrouwen:  
2 Om licht te zijn voor alle landen 

een gloed die warmte geeft en hoop 
een bron van brood in alle handen: 
de hemel houden wij ten doop 
 

Mannen: 
Kom aan het licht, kom weer tot wereld. 
Neem wanhoop weg en duisternis. 
Laat zonder last van leugens leven, 
het mensenkind dat toekomst is. 

3 Allen:   Om licht van licht te zijn op aarde 
aanhoudend licht van het begin. 
Opdat geen mens meer zou verdwalen 
zet God Zijn eigen bloed nu in. 
Opent uw hart, groen licht voor ogen 
de hoop groeit waar geen wegen gaan. 
En wie op pad gaat, ongelogen. 
Vindt ooit de hemel openstaan. 

Gebed 
 

Zingen: ‘Sta ‘s even op als je Jezus liefhebt’ coupletten 1-5 (ELB 468) 

2 Klap eens even in je hand, als je Jezus liefhebt, 
klap eens in je hand, als je van Hem houdt. 
Lat eens merken, laat eens merken, 
dat je van Hem houdt. 

 

3  Draai eens even rond, als je Jezus liefhebt, 
   draai eens even rond, als je van Hem houdt. 
   Laat eens merken, laat eens merken 
   dat je van Hem houdt. 



4  Spring eens in de lucht, als je Jezus liefhebt. 
Spring eens in de lucht, als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 

5 Geef elkaar de hand, als je Jezus liefhebt. 
  Geef elkaar de hand, als je van Hem houdt. 
  Laat eens merken, laat eens merken 
  dat je van Hem houdt. 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Bijbellezingen uit NBV 2021 

Jesaja 35: 1 t/m 6 en 10 en Galaten 4: 4 t/m 6 
 

Zingen: Lied 885  
 
2  
Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid,  
die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in 
eeuwigheid. 
 
Refrein:  
Groot is uw trouw o Heer, ………. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verkondiging  
Noodpakket? Ja, uit de hemel! 

 

 



Zingen: ‘Als g' in nood gezeten’(Joh de Heer nr. 7) 
 

    1  Als je' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
wil dan nooit vergeten: God verlaat je niet. 
Vrees toch geen nood! 's Heren trouw is groot, 
En op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood. 
Als stormen woeden, vrees dan geen kwaad; 
God zal je behoeden, jouw toeverlaat. 

 

2  God blijft voor je zorgen; Goed is de Heer', 
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer. 
Wie in verdriet, nergens uitkomst ziet, 
groter dan de Helper, is de nood toch niet. 
Wat ooit ontvalle, Redder in nood! 
Red slechts onze ziel, uit zond’ en dood. 

 
Gelezen geloofsbelijdenis 
 

Pastorale mededeling 
 

Zingen: ‘Ik zal er zijn’ van Sela 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 



‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Dienst der gebeden 
 

Aandacht voor de collectes 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in de Wijk 
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk 

 

Bij de uitgang staan de mandjes op de statafel 
 

Slotlied (staande):  ‘Amen, amen’  
(tekst ds A.F. Troost; Melodie ‘Ere zij aan God de Vader’; gezang 255) 

 
1  Amen, amen, amen, amen.  

Stralend komt de hemel uit 
Die ons liefheeft, elk bij name 
Kent en in zijn armen sluit 
Hij zal komen, bij ons wonen,  
heel de aarde is zijn bruid 

 
2  Amen, amen, amen, amen 

zegt het voort, zegt wereldwijd: 
vreemden worden erfgenamen 
mensen zingt en vogels fluit! 
Hij zal komen, bij ons wonen 
Heel de aarde is zijn bruid. 

 

3  Amen, amen, amen, amen 
Oost en west en noord en zuid 
Alle volken roepen samen 
Eens voorgoed Gods glorie uit 
Hij zal komen, bij ons wonen 
Heel de aarde is zijn bruid. 

Zegen en na gesproken Amen,  
zingen: Gezang 445: 3 (Liedboek voor de Kerken 1973) 

 

3  Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden, 
Zijne liefde blijft mij leiden: 
door een' nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
voert Hij mij in 't eeuwig licht. 

 

Orgelspel 
______  

 
Wij wensen elkaar een mooie zondag en een goede week toe. 


